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Typisch verloop van een vergadering: 
19:00 - 20:00  opstellen van tafels en uitstallen;  
20:00 - 20:15  mededelingen, ook die van jou zijn welkom; 
20:15 - 21:00  spreker, nadien verder ruilen en gezellig samenzijn; 
22:30 - 23:00 opbergen van de gratis tafel(s) aub.   
 

Volgende vergadering dinsdag 23 april. 
 Total door Chris Bynens. 
 

Volgende vergadering dinsdag 28 mei. 
 Film door Patrick Verniers  
Inlaat:  
Juni: ??? 
Sept: Marc Verschueren Belgische brandweer 
November: Roetsbaan Dirk Schippers 
December: 2pk speciale reeksen 1976 1988 door Goossens Denis 
 

Verslag van de vergadering van dinsdag 26 februari.  
Wouter Dehaudt kwam met het idee voor een voordracht genoemd Premi¯re. 
Hij wou er niets meer over kwijt dan: het begint met een filmpje waarbij 
uiteindelijk een doek van een nieuwe wagen wordt weggetrokken. Dan stop ik 
het filmpje en vraag ik aan de toehoorders over welke wagen het zou kunnen 
gaan. é . OK een doekje dat goed drapeerde op een miniatuurtje dwong mij 
om een houten kist te maken en de foto daarvan op ons web te zetten.  
Er kwamen geen goede antwoorden. Het filmpje werd verder gedraaid en we 
kregen de inhuldiging van de Ford Sierra te zien. Na het filmpje startte Wouter 
zijn thema met een heel degelijke en concrete uitleg over de evolutie van dit 
type over de jaren heen en dan nog wereldwijd. Modellen van alle continenten 
kwamen aan bod met hun succes, samenwerken en soms falen. Een overvloed 
miniaturen in alle schalen en allerlei producenten wisselden gestaag af met de 
1/1 fotoôs. Een wonderlijke wereldreis. Dank je Wouter. 
 

Verslag van de vergadering van dinsdag 26 maart.  
Jean-Pierre Sandrap heeft zich beperkt tot het bespreken van 3 modellen. Het 
werd een interessant overzicht van de typische kit cars van de jaren ô60, 
hoofdzakelijk bedoeld voor de Engelse clubraces. Daarbij speelden specialisten 
voor het opfokken van motoren een grote rol samen met de mensen die met 
een buizenchassis er toch wel leuke koetswerken op realiseerden. Sommige 
van die personen waren fantasten die sponsors zochten en na enige tijd failliet 
gingen. Van race tot race en van jaar tot jaar werden de wagens aangepast. 
Een speciaal wereldje, de renners hadden waarschijnlijk veel plezier aan hun 
bolide ... eens ze op de track stonden! Sommige connecties waren verassend, 
grote bestellingen bij G.M. en bestellingen van motoren door Morgan. Enkele 
namen: Don Sims en de Divaôs, Chris Lawrence en de Deep Sandersonôs en 
de 2 eerste ontwerpen van de Franse Monica, John Gordon en Jim Keeble en 
hun Gordon Keeble. Een goed naslagwerkwerk is British Sporting Cars & 
Miniatures van David Wright. Ook dit ontstond door een samenwerking van 
verschillende enthousiastelingen. En Jean-Pierre is ook zo een enthousiast 
speurder en bouwer van miniatuur kits. We zagen een prachtige afgewerkte kit 
van Renaissance en Mini Racing en een zeer getrouw model van Bos. 

 Neen ik heb besloten om 
het niet te hebben over die 
machtige en futuristische 
Chrysler geladen met een al 
even uitzonderlijke Harley-
Davidson. Ik ga ook niet 
preken over de verzameling 
Spijker of bijv. Cord 
automobielen. Weet U, het 
is dicht genoeg bij om het 
zelf te zien en ervaren. Ik 
sluit gewoon een paar fotoôs 
bij die een impressie geven 
en die hopelijk uw 
nieuwsgierigheid wekken.  

Wel wil ik u voorzichtig wijzen op wat mij onder andere opviel. 

Dat ñautoò niet minder dan ñzelf ò betekent weten we allemaal. Dat wat wij nu 
een auto noemen een nazaat is van de paardenkoets realiseren we ons veel 
minder. Dat valt pas echt op als je naar wielen gaat kijken. De eerste autoôs 
waren uitgerust met houten koetswielen. Smal en groot waren ze. In het begin 
werd er met die rond gebogen boomstammetjes zelfs geracet. Racen is vrijwel 
net zo oud als het gewoon transporteren van mensen en goederen van A naar 
B.  

Naarmate de decennia verstreken en de ontwerpen steeds minder op een 
koets en steeds meer op een auto begonnen te lijken werden bij voorbeeld 
wielen steeds ietsje breder en ook iets kleiner, verscheen er iets dat op een 
stuurwiel begon te lijken en werden bijvoorbeeld die enorme olielampen 
voorop, vervangen door vrolijke elektrische peertjes. En dat de voertuigen uit 
die jaren enorme slagschepen op wielen waren is ook duidelijk. Die grote 
wielen veroorzaakten ook dat de verhoudingen zo groot moesten zijn dat de 
voertuigen van v··r WOII veel hoger waren dan onze moderne 
vervoersmiddelen.  

Dat de kinderen van nu er weinig meer van moeten hebben is ook een feit. Ze 
renden mijn gezelschap en mij op het eerste deel van de (voor WOII) tour 
voorbij alsof we stilstonden. Dit gemiddeld gevolgd door hun overbezorgde en 
oververmoeide ouders, die er met de tong op hun vestje, achteraan kwamen 
vliegen. Pas ter hoogte van de Kever werden de pogingen, om welk rennend  
record dan ook, te breken minder. 

De technicus in mij heeft genoten van 
de verschillende opengewerkte motoren 
en de uitleg die erbij stond. Om nog 
maar te zwijgen van de rijdende FIAT 
boot die slechts kon zinken. In plaats 
van varen. Waarom? Dat mag u zelf ter 
plekke gaan uitzoeken vind ik. 

Willem. 
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Gaso.line 
 
Beste Leden, 
Zoals jullie wel weten ben ik een verzamelaar van Renault-modellen op schaal 
1/43. Maar door de fabrikanten van schaalmodellen ben ik verplicht om toch 
soms een andere schaal te verzamelen.  
 

Bijvoorbeeld, voor landbouwvoertuigen is de meest gangbare schaal 1/32, voor 
treinen is dat HO of 1/87. Daar ik ook militaire, en politie/gendarmerie Renault 
voertuigen verzamel heb ik deze op een Franse site gevonden.  
De modellen die ze maken zijn van een zeer hoge kwaliteit en zijn op schaal 
1/48. Het zijn getrouwe kopie±n van de voertuigen op 1/1. Zij werken samen 
met de fabrikanten van de voertuigen op 1/1. Zoals met Renault Truck Division, 
militaire voertuigen.  
 

De laatste modellen die ik kocht zijn de kopie±n van de echte voertuigen 
gemaakt door de firma ñArquusò  die samenwerkt met Renault Truck Division. 
De modellen zijn voertuigen voor de Special Forces van het Franse leger. De 
Arquus Renault Areg VLFS en de Arquus Renault Sabre PLFS.  
  
Wie interesse heeft voor die modellen raad ik aan om even naar de websites te 
surfen.  
De website voor de schaalmodellen : www.gaso-line.eu en  
voor de constructeur van de echte voertuigen : www.arquus-defense.com   
 

Je zal voor een tijdje zoet zijn.      Etienne 

Langs de Zijlijn. Over ï Het Louwman Museum. 
 
Enige tijd geleden stelden mijn dochter en schoonzoon voor om het Louwman 
Museum in Den Haag met een bezoek te verblijden. Niet dat de 
veronderstelling was dat zij blij zouden worden van ons, maar wel dat de 
collectie inmiddels het bekijken meer dan waard is. 

Ik herinner me dit museum als een grote koepel in Raamsdonkveer.  Na de 
vestiging op de Binckhorst in Den Haag ben ik er nooit meer geweest. Ik was 
dan ook danig verrast om te leren dat het museum al weer zeven jaar 
gevestigd is op de huidige locatie.  

Een prachtig park met daarop 2 imposante gebouwen met tussenvleugel 
verwelkomen de vele bezoekers. Mooi, statig en uitnodigend. Dat is echter nog 
niets vergeleken met de sfeer die je overweldigt als je binnenstapt. 

Eenvoudig gesteld, we stapten om 10 uur ôs ochtends binnen en het was 4 uur 
in de middag voor we er erg in hadden. Het gebouw blijkt volledig rondom de 
enorme collectie ontworpen. Het geheel is zo logisch in elkaar gezet dat het de 
geschiedenis van de auto vertelt van het prille begin tot in de jaren zeventig van 
de voorgaande eeuw. 

Aan het eind van de middag hadden we een dikke 550 fotoôs verzameld. 
Letterlijk van koets tot é é? Want het museum biedt niet alleen ruimte aan 
een werkelijk prachtige voertuigen collectie met bijbehorende verhalen, maar 
biedt ook ruimte aan racetrofee±n, porselein, schilderijen, miniaturen, kleding 
en nog veel meer. Kortom, alles dat maar enigszins auto gerelateerd is, kun je 
er vinden. De ambiance waarin dat gebeurt is ronduit verbluffend. 

Kosten noch moeite is gespaard om het 
de bezoeker naar zijn zin te maken.  

En ja, ook als je niet echt autofiel bent 
aangelegd, dan is genieten van de 
werkelijk fabelachtige architectuur van 
het gebouw en alsmede de uitgebreide 
Kunst en Kitch Collecties zeker een 
optie.  

Ik weet absoluut zeker dat ik lang nog 
niet alles heb gezien en ingeprent. 

http://www.gaso-line.eu
http://www.arquus-defense.com

